Terugblik Micha Cursus

Vorig jaar bracht de commissie Groene Genade de Micha Cursus onder de aandacht. Diverse
kringen besloten de uitdaging aan te gaan. Tijdens de Micha Cursus gaan deelnemers aan de
hand van de Bijbel in gesprek over ‘goed en recht doen’, dichtbij en ver weg. We blikken met

vier kringen terug op het afgelopen seizoen.

De cursus zette aan tot actie: “Het heeft mij zeker geholpen om de stap te zetten van theorie
naar praktijk, van denken naar doen.” Het leidde tot experimenten met nieuw gedrag: “We
spraken af en toe een challenge af, zoals een week veganistisch eten, koken met
streekproducten, of maximaal drie keer per week vlees eten. We zijn overgestapt op nég
groenere stroom en eten vaker vegetarisch. Als we iets nieuws nodig hebben, kijk ik eerst op

Marktplaats of de weggeefhoek”.

Tegelijkertijd was de cursus confronterend: “We verzuchtten wel eens "als je dit allemaal
leest en ziet, dan weet je niet meer waar je moet beginnen". Zelfs wanneer je doet wat je
kunt, kan het gevoel overheersen dat het nooit genoeg is. Maar ik heb inmiddels wel geleerd
dat alle beetjes helpen.”

De commissie Groene Genade is blij met deze reacties en hoopt dat het ook andere
gemeenteleden mag inspireren om bewust ‘groene’ keuzes te maken



