
Dievengilde 

 

Je zou toch geboren worden met de achternaam "Dief"! In Nederland zou je daar grapjes over maken, 

maar niet serieus zo iemand wantrouwend aankijken. In "Laagland" is een achternaam veel ingrijpender. Je 

achternaam laat zien in welke kaste je geboren bent, en daaruit is geen ontsnapping mogelijk. 

Kamlesh, Vinod en Tinu zijn geboren in een "dievenkaste". Iedereen met hun achternaam wordt 

geassocieerd met criminaliteit; kinderen worden niet toegelaten op school, en mensen uit deze kaste krijgen 

overal de schuld van. Tinu vertelt hoe hij keer op keer pakken slaag kreeg voor diefstallen waar hij helemaal 

niets mee te maken had. 

Sinds een jaar hebben deze drie mannen Bijbelverhalen mogen vertellen in hun gemeenschap. Wat een 
bevrijding gaf dat voor mensen die geen hoop hadden ooit geaccepteerd te worden! Een heel dorp van 650 

mensen besloot in zijn 

geheel om christen te 

worden, en de boodschap 

van afwijzing en minachting 

om te ruilen voor een 

boodschap van liefde en 

hoop. 

Helaas loopt de kerk 

achter bij deze acceptatie, en 

sommige kerkelijke 

workshopcentra hebben niet 

graag mensen van deze kaste 

op hun terrein. Irene mocht 

deze week bij een workshop 

zijn waar deze groep ook 

was, en gelukkig was dit een 

plek waar zij welkom waren. "Hier blijven we dus voortaan maar!" zei de workshopleider. Wat zou het mooi 

zijn als de kerk helemaal bevrijd mocht worden van kaste vooroordelen! 

 

• Om te danken: de impact die het evangelie heeft onder de mensen van deze "dievenkaste".  

• Om te bidden: dat vooroordelen mogen verdwijnen in de kerken; te vaak nog blijven ook 

christenen de ingebakken vooroordelen en afkeren behouden. 

 

 

Sjalom, 

Karsten en Irene  


